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 Nieuwsbrief 
 

 

Nummer 22 1 maart 2024 Week 7 

 
 
 
1. De week rond 
  
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Wat fijn om de kinderen, onze medewerkers en u als ouders/verzorgers 
afgelopen maandagmorgen weer op school te mogen ontmoeten. Voor zo 
ver wij weten waren er gelukkig geen kinderen met breuken en was iedereen 
weer blij elkaar te zien. 
 
Met dank aan onze schoonmaakster Marian en de glazenwassers van DSR is 
onze school weer fris, schoon en blinken de ramen. Kortom, wij zijn klaar voor 
het voorjaar. 
 
Donderdagavond hadden wij onze ouderavond met dhr. Gijsbreght van Doorn als spreker.  
Hij nam ons mee in het begrip Mediawijsheid en media-opvoeding. 
Hopelijk heeft u deze interactieve avond als informatief en verhelderend ervaren. 
 
Wij wensen u alvast een fijn weekend toe. 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Marijke Boon, adjunct - directeur &  
Dennis Assink, directeur - bestuurder   
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2. Agenda komende periode 
 

 

3. Ouderavond - mediawijsheid - 29 februari 2024 

Afgelopen donderdagavond stond op school in het teken van mediawijsheid. Een groep van ongeveer 60 
geïnteresseerden werd geïnformeerd over de manier waarop digitale media, waaronder telefoons, tablets 
en computers, een plekje hebben verworven in onze levens, en vooral die van onze kinderen. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen onderwerpen zoals de beschikbaarheid van deze nieuwe media, de 
inhoud ervan en hoe we ermee omgaan (of zouden moeten omgaan) aan bod. Na afloop blikten 
aanwezige ouders en verzorgers terug op een geslaagde en informatieve avond. Een snelle peiling toonde 
aan dat de volgende punten als eye-openers werden ervaren: 

• Volg je kind online en laat het niet alleen spartelen in de digitale wereld. Veel kinderen hebben de 
behoefte om hetgeen zij zien te delen, zodat ze het kunnen wegen en een plekje kunnen geven. 

• Spreek met kinderen óók over hun online dag. Vraag bijvoorbeeld gericht naar hoe hun online dag 
is geweest. 

• Voer het gesprek van jongs af aan. Dit is makkelijker dan er pas op latere leeftijd mee te starten. 
Als we kinderen willen opvoeden tot zelfstandigheid is online media ook een onderdeel dat 
aandacht moet krijgen. 

• Probeer de online belangstelling van kinderen positief te benaderen. Ons perspectief is namelijk 
anders dan dat van de huidige generatie.  

• Maak in dialoog een schemaatje van zaken waar een mooie dag, een mooi leven uit bestaat en vul 
desgewenst de resttijd op met schermtijd. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ma 11 t/m vr 22 maart 2024 
vr 15 en wo 20 maart 2024 

vr 22 maart 2024 
do 28 maart 2024 
vr 29 maart 2024 

 
ma 1 april 2024  
di 2 april 2024 

wo 17 april 2024 

 Oudergesprekken groepen 3 t/m 7 
Palmpaastakken versieren groepen 1 en 2 
Palmpaastakken lopen – Westerholm- groepen 1 en 2 
Paasontbijt en paasviering 
Goede Vrijdag – alle kinderen vrij 
 
Tweede Paasdag – alle kinderen vrij 
Studiedag – alle kinderen vrij  
Schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 
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4. 40 dagen vastentijd tot Pasen 
  
Carnaval (ook wel 'vastenavond' - vooravond van het vasten) is een van oorsprong een katholiek feest dat 
wordt gevierd in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van 
zondag tot dinsdagavond - de Vastenavond, maar in veel steden is er op zaterdag al een carnavalsoptocht. 
De dinsdag heet vette dinsdag (dan mag je nog even lekker veel en vet eten voordat het vasten van start 
gaat). Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen tot Pasen. De woensdag na Carnaval wordt 
Aswoensdag genoemd. 
  
De officiële betekenis van Aswoensdag staat als volgt omschreven: Aswoensdag wordt voorafgegaan   
door het carnaval en Vastenavond. Op Aswoensdag laten Rooms-katholieken in de kerk een kruis met   
as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje, om te onderstrepen dat ieder mens beperkt   
en sterfelijk is.  
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige   
afzonderlijk: ‘Gedenk mens: Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ (uit Genesis 3). 
 

De as van het askruisje is afkomstig van de palmtakken van het jaar ervoor. (In Nederland gebruiken we   
daar tot nog toe buxustakjes voor). De palmtakken (symbool van vreugde) worden verbrand. Het is een   
teken van berouw en boetedoening. As is ook een teken van nieuw leven. Het maakt akkers weer   
vruchtbaar. Het reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. Zo is het askruisje ook een symbool van het   
kruis, de dood en de opstanding van Jezus.  
Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en   
met Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig   
vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.  

 
 

Hier komen, zoals we in eerdere nieuwsbrieven lazen, de 40 dagen weer terug. 
40 dagen …. 

van Sint Maarten, 11 november, tot Kerstmis 

van Kerstmis tot Maria Lichtmis 

van Aswoensdag tot Pasen (zondagen niet meegerekend) 
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